Rust nu maar uit,

je strijd is gestreden.

Je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Mevrouw

Greet Van Loo

echtgenote van Luc Callewaert

Geboren te Heist-op-den-Berg op 2 december 1962 en in het
bijzijn van haar geliefden zachtjes ingeslapen thuis
te Houtvenne op 22 augustus 2025.

Bestuurslid van Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen

Wij nemen in intieme kring afscheid en bewaren
haar urne thuis in haar vertrouwde omgeving.

U kan Greet, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op
woensdag 27 augustus 2025 van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres:
Familie Greet Van Loo
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Luc Callewaert
haar echtgenoot

Aisha Callewaert en Kenneth Faes
Frances
haar kinderen en kleinkind

Frans en Maria Van Loo - Verhaert
Raymond t en Agnes 1 Callewaert - Monteyne
haar ouders en schoonouders

Walter en Ingrid Van Loo - De Belder
Maarten en Annemie
Saartje en Tim
Jeffrey en Rose-Anne Maria - Callewaert
Pano en Selma, en Wren
Naomi
Tarsi en Denise, en Kian
haar broer, schoonzussen,
schoonbroer, neven en nichten

de families Van Loo, Callewaert, Verhaert en Monteyne.

Met dank aan de huisartsenpraktijk De Snepkens en aan
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.



