Aandenken aan

mijnheer

Hendrik de Mik

weduwnaar van Clara Moreels

Geboren te Berchem (Antwerpen) op 19 januari 1936
en plots van ons heengegaan op 4 december 2025,
nog ondersteund door de goede zorgen van de

afdeling intensieve zorgen Imeldaziekenhuis Bonheiden.

Met zacht verdriet nemen wij afscheid
van onze lieve papa en opa,
die een lang en rijk leven heeft mogen leiden.
Een man die ons soms op een hardere manier
de kracht en levenslessen heeft meegegeven,
ook al waren we het niet altijd eens.
We laten hem gaan met dankbaarheid,
je bent een lange tijd bij ons mogen zijn.
Nu mag hij eindelijk rust vinden,
samen met ons mama,
die we al zo lang moesten missen.
In vrede en in liefde laten we je gaan
naar je laatste rustplaats.
Moge onze wegen zich ooit opnieuw kruisen.
In liefde herdacht door zijn kinderen en kleinkinderen.

Echtgenote Clara Moreels (12016)
Kinderen An de Mik en Kadir Calis, Linda de Mik
Kleinkinderen Aicha, llyas en Ayla, Amber en Bjorn



U allen die hem hebben gekend, gewaardeerd
en met ons hebben meegeleefd,
van harte dank.
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