Weinig nemen en veel geven,
altijd hartelijk en warm.
Als de mensheid zoals jij was,
was de wereld niet arm.

Mevrouw

Irma Haepers

weduwe van Raymond Van den Bruel

Geboren te Nijlen op 2 oktober 1932 en rustig
ingeslapen in het wzc Sint-Jozef te
Wiekevorst op 30 januari 2026.

We nemen afscheid in intieme kring en
begraven haar urne bij haar echtgenoot in
het urnenveld op het kerkhof van Hallaar.

U kan Irma, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout,
op dinsdag 3 februari 2026 van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Marc en Monique Cerneels - Van den Bruel
haar kinderen

Jef en Chris Peeters - Oostens

Lize en Robin Cerneels - De Smet
Gus De Smet Cerneels
Ties De Smet Cerneels
haar kleinkinderen en
achterkleinkinderen

haar broer, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

de families Haepers, Van den Bruel, Van Schil en Van Roy.

Met dank aan de huisarts Dr. F. Blauwens en aan het
personeel van wzc Sint-Jozef, woongroep Ritsendijk,
te Wiekevorst voor de goede zorgen.

Rouwadres:

Familie Irma Haepers
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