Veel heb je ons gegeven,

veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten verder leven.

De heer

Mil Hermans

weduwnaar van Maria Van Looy

Geboren te Betekom op 22 maart 1932 en
rustig ingeslapen in het Imeldaziekenhuis
te Bonheiden op 30 januari 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op vrijdag 6 februari 2026 om 12 uur.

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De urne zal begraven worden bij zijn echtgenote in
het urnenveld op het kerkhof van Booischot-Pijpelheide.

U kan Mil, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op
donderdag 5 februari van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Familie Mil Hermans
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Rudy T Hermans

Bob en Diane Van den Brande - Hermans
Gregory en Evy Samyn - Van den Brande
Milla, Manou
Dries en Emily Vermeiren - Van den Brande
Alexander, Mathis, Linn

Rudy en Christa Hermans - Van Roosbroeck
Nick Hermans en Lisa Vloeberghs
Mats
Brent en Saartje Hermans - Vissenaekens
v
zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

zijn schoonzus, schoonbroer, neven en nichten

de families Hermans, Van Looy, Michiels en Jacobs.

Met dank aan de huisarts Dr. Geert Van Aerde, Thuisverpleging
Timmy Nauwelaerts, Anita en llse van Thuiszorg en aan het
personeel van het wzc H. Hart te Putte voor
de toegewijde en liefdevolle zorgen.

www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17



