Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en van alle goede dingen voldaan
stilletjes heengegaan.

Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

Mevrouw

Mit De Raedt

weduwe van JOs Van Bael
Gewezen medewerker Jules Peeters & Zn Booischot

Geboren te Westmeerbeek op 15 mei 1938 en zachtjes van
ons heengegaan in het wzc Ten Kerselaere
te Hallaar op 1 januari 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit mee afscheid te nemen in de
aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op zaterdag 10 januari 2026 om 10 uur.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur.

De urne zal bijgezet worden in het columbarium
op het kerkhof van Booischot.

U kan Mit, samen met de familie, groeten aan de urne in
het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, vrijdag 9 januari van 19 uur tot 20 uur.

Dit melden u:

haar zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

de families De Raedt, Van Bael, Mans en Van Den Bergh.

Met dank aan de huisarts Dr. Suzy Vercalsteren en haar team
en aan het wzc Ten Kerselaere, Marktstraat 2A, te Hallaar
voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Rouwadres:

Familie Mit De Raedt

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be



