LEVEN blijft onaantastbaar,
het gaat aan de dood voorbij.
Het wacht slechts op voltooiing.

We nemen afscheid van

Paula Van Bael

Geboren te Hulshout op 28 mei 1931 en in het bijzijn
van haar familie vredig ingeslapen thuis
te Hulshout op 4 oktober 2025.

Gewezen directeur Sint Maria Geel
Medewerkster in de parochie
Lid van Ferm en Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de parochiekerk van Sint-Mattheus te Hulshout
op zaterdag 11 oktober 2025 om 12 uur,
gevolgd door de begraving in familiegrond
op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 11.40 uur.

U kan Paula, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te
Hulshout, op donderdag 9 oktober
van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Ivonnet Van Bael
Jost en Mitt Dils - Van Bael

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Theot en Agnest Vermeylen - Van Bael

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jos en Magda Wittockx - Van Bael

kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Leot Van Bael

kind en kleinkinderen

haar zus, schoonbroer, neven en nichten

de families Van Bael en Van Mengsel.

Met dank aan het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis

voor de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Eucharistieviering vanwege de parochie in de kerk

op zondag 9 november 2025 om 10.30 uur.

Rouwadres:

Familie Paula Van Bael

p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17



