Bloemen vol dartelende vlinders

en wind die zachtjes ruist door de bomen,
ik zie mijn bloementuin en weet

de tijd van rust is nu eindelijk gekomen.

Mevrouw

Paula Wouters

weduwe van Frans Printemps

Geboren te Betekom op 6 juli 1938 en van ons heengegaan
in het wzc Edelweis te Begijnendijk op 8 maart 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te
Hulshout op vrijdag 15 maart 2024 om 11 uur.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal bewaard worden in het columbarium
op het kerkhof van Begijnendijk.

U kan Paula, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op
donderdag 14 maart van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Familie Paula Wouters
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van

Willy en Eliane Uytterhoeven - Printemps
Jonas en Tara Gilis - Uytterhoeven

Paul en Agnes Printemps - Van Herck
Jens Printemps en Elien Logghe
haar kinderen en kleinkinderen

haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

de families Wouters, Printemps, Vanderauwermeulen en Wauters.

Met dank aan de huisartsenpraktijk Demerbrug en aan
het personeel van het wzc Edelweis, afdeling Vlindertuin,
te Begijnendijk voor de liefdevolle en toegewijde zorgen.
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