Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

De heer

Pol Van houtven

weduwnaar van Lin Van den Ende

Geboren te Booischot op 27 juli 1944 en in het
bijzijn van zijn familie zachtjes ingeslapen
te Hulshout op 18 februari 2024.

Naar wens van de overledene nemen
we afscheid in intieme kring.
De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Hulshout.

U kan Pol, samen met de familie, groeten in het funerarium
Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 te Hulshout, op

woensdag 21 februari van 19 uur tot 20 uur.

Rouwadres: Familie Pol Van houtven

p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Filip en Christel Slenders - Van houtven
Karolien Slenders en Sven Van Gompel, en ¥
Tim Slenders
Zijn kinderen en kleinkinderen

Gerda Meuris
Zijn vriendin

Sylvia Afzaal
metekind van Gerda

de families Van houtven en Van den Ende.

Met dank aan de huisarts Dr. Eva Goossens en aan
het team van thuisverpleging MVB voor de
toegewijde en liefdevolle zorgen.
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