Dood ben ik niet.
Dood ben ik pas als jullie
niet meer aan mij denken.

De heer

Vic Van den Eynde

weduwnaar van Lisa Berghmans

Geboren te Herselt op 21 juni 1929 en in het bijzijn
van zijn familie vredig ingeslapen in het wzc Sint-Barbara
te Herselt op 27 december 2025.

Lid van OKRA
Lid van Samana

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op zaterdag 3 januari 2026 om 10.30 uur waarna crematie.

Samenkomst in de aula om 10.15 uur.

De urne zal bijgezet worden in het columbarium
op het kerkhof van Herselt.

U kan Vic, samen met de familie, groeten in het
funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, vrijdag 2 januari van 18 uur tot 19 uur.

Rouwadres: Familie Vic Van den Eynde
p/a Begr. Dirk Van Baelen, Grote Baan 210 - 2235 Hulshout
www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015-22.21.17

Vavan

Marcel en Maria Van den Eynde - Van Reet
Tim en Kristel
Mats, Milan

Jef en Anny Ooms - Van den Eynde
Mirandat
Ylias, Iben
Tom en Natasja
Charlotte, Florianne

Willy en Josée Ooms - Van den Eynde
Paul Van den Eynde - Christine Van Dijck
Yves en Sofie
Jorn en Caroline
Mille, Renée
Ingrid Verbruggen, mama van Yves en Jorn

David De Maesschalck, papa van Ylias en lben

zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

De families Van den Eynde, Berghmans, Dockx en Vereycken.

Met dank aan de huisarts Dr. De Loore en aan
het personeel van het wzc Sint-Barbara,
woongroep Het Park, te Herselt voor de goede zorgen.



