Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

De heer

Wies Dioos

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

echtgenoot van Paula Derboven
Paula Derboven

Geboren te Houtvenne op 26 februari 1933 en Zijn echtgenote

zachtjes heengegaan in het wzc Berkenhof

te Heist-op-den-Berg op 20 april 2023.
Patrick T en Carine Crabbé - Dioos

Timo
Simon en Lauren
Zijn dochter en kleinkinderen

zijn broer, schoonzus, neven en nichten

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te

Hulshout, op zaterdag 29 april 2023 om 10 uur. de families Dioos, Derboven, Nys en De Raet.

Samenkomst in de aula om 9.45 uur. Rouwadres: Familie Wies Dioos
p/a Begr. Dirk Van Baelen

Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

De as zal verstrooid worden op het kerkhof van Booischot.

U kan Wies, samen met de familie, groeten aan de urne
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210

te Hulshout, vrijdag 28 april 2023
van 18.30 uur tot 19.00 uur. www.begrafenissendirkvanbaelen.be - 015/22.21.17



