Nooit vragen, nooit klagen,

zijn pijn in stilte dragen.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

De heer

Willy Barbé

Geboren te Oostende op 26 januari 1953 en in het bijzijn
van zijn familie vredig ingeslapen te Lier in het
H. Hartziekenhuis op 15 mei 2025.

We nodigen u vriendelijk uit om mee afscheid te nemen
in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te Hulshout,
op vrijdag 23 mei 2025 om 12 uur.

Samenkomst in de aula om 11.45 uur.

De urne zal bewaard worden in een
voor hem vertrouwde omgeving.

Rouwadres:
Familie Willy Barbé
p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Hij leeft verderin het hart en de herinneringvan

Marc en Maggi Flameyn - Breugelmans
Zijn broer en schoonzus

Ronny Flameyn en Rebecca Swennen
Brent
Axel
Zijn neven en nichten

de families Barbé en Senesael.

Met dank aan de huisarts Martine Lenaerts,
het personeel van het wzc Vlaspand te Zoerle-Parwijs,
de nierdialyse Van Herentals en Lier en aan het verplegend
personeel van het H. Hartziekenhuis te Lier
voor de goede zorgen.
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