Je bent niet meer, daar waar je was,
maar nu overal waar wij zijn.

De heer

Frans Ceulemans

echtgenoot van Jeannine Den abt

Geboren te Heist-op-den-Berg op 18 december 1949 en in
het bijzijn van zijn geliefden zachtjes heengegaan
thuis te Hulshout op 16 april 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen in de aula Nethehof, Vloeikensstraat 1 te
Hulshout, op vrijdag 21 april 2023 om 11 uur.

Samenkomst in de aula om 10.45 uur.

De urne zal begraven worden in het urnenveld
op het kerkhof van Hulshout.

U kan Frans, samen met de familie, groeten aan de urne
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, donderdag 20 april 2023
van 17.30 uur tot 18.30 uur.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van

Jeannine Den abt
Zijn echtgenote

Dorien Ceulemans en Paul Verhaegen
Zjef
Rik
Zijn dochter, partner en kleinkinderen

Willy en Georgette Moris - Ceulemans
en kinderen

Gie en Maria Van Eyken - Ceulemans

Frans Tt en Rita t Den abt - Van Baelen
kinderen en kleinkinderen

Leopold en Josée Den abt - Moris
kinderen en kleinkinderen

Rosette Den abt
Zijn zussen, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten

de families Ceulemans, Den abt, Laeremans en Vranckx.
Rouwadres: Familie Frans Ceulemans

p/a Begr. Dirk Van Baelen
Grote Baan 210 - 2235 Hulshout

Met dank aan de huisarts Dr. Peter Vanhulsel, aan
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis
en aan palliatieve zorg Ispahan.
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