Vol dankbaarheid voor je zorgen,

voor je kracht.

Vol bewondering voor je werken,

voor hoe je dacht.

Maar nu vandaag ging je van ons heen,
rust zacht.

De heer

Jos Luyten

weduwnaar van lvonne VIeugeIs

Geboren te Hulshout op 9 juni 1933 en in het bijzijn
van zijn familie zachtjes ingeslapen thuis
te Hulshout op 18 april 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de
parochiekerk van Sint-Mattheus te Hulshout op
woensdag 26 april 2023 om 10 uur, gevolgd door
de begraving van de urne in het urnenveld
op het plaatselijk kerkhof.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Jos, samen met de familie, een laatste groet brengen
in het funerarium Dirk Van Baelen, Grote Baan 210
te Hulshout, dinsdag van 19 uur tot 20 uur.

Dit melden u:

Jos en Christiane Van Lommel - Luyten
Sven en Thété Van Lommel - Mily
Elliot, Abigail *
Kevin en Lize Van Lommel - Daneels
Sinne, Janne, Rik

René en Viviane Vervoort - Luyten
Kris en Annelies Bakelants - Vervoort
Lewis, Bruce
Stijn Vervoort
zZijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten

de families Luyten, Vleugels, Van Dessel en Van Dyck.

Met dank aan de huisarts Dr. Guido Van Lommel, aan
Monique van Thuiszorg Ferm, het team van Marleen Van Bel
voor de thuisverpleging en aan Ispahan voor
de toegewijde en liefdevolle zorgen.

Herdenkingsviering vanwege de parochie in de kerk
op zondag 4 juni 2023 om 10.30 uur.
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